
Liturgie woensdag 9 maart 2022 Ter Aar, Bidstond voor gewas en arbeid 

Voorganger: ds. Jelis Verschoof te Leimuiden  

Ouderling van dienst: Dhr. Henk Geertman 

Organist: dhr Jan Verzaal 

Lector: mw Jannie van Schuylenburg 

Beeld en geluid: Gerbrand van Aalst en Ad de Knijff 

 

Orgelspel  

 

Welkom  

 

Intochtspsalm: Psalm 146:1, 3 

 

1. Zing, mijn ziel, voor God… 

3. Heil wien Jacobs God… 

 

Stilte voor gebed 

 

Woord van bemoediging en groet: 

 

Wij zingen Psalm 146:4,5 
 
4. Aan wie hongert… 
5. Wees en weduw… 
 

Gebed  

Eerste Schriftlezing: Psalm 146 (NBV21) 

 

1Halleluja! 
 
Loof de HEER, mijn ziel. 
2De HEER wil ik loven zolang ik leef, 
mijn God bezingen zolang ik besta. 
 
3Vertrouw niet op mensen met macht, 
op een sterveling, bij wie geen redding is. 
4Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, 
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 
 
5Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, 
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, 
6die hemel en aarde heeft gemaakt, 
de zee en alles wat daar leeft, 
 
Hij die trouw is tot in eeuwigheid, 
7recht doet aan de verdrukten, 
brood geeft aan de hongerigen. 
De HEER bevrijdt de gevangenen, 
8de HEER opent de ogen van blinden, 
de HEER richt de gebogenen op, 
 



de HEER heeft de rechtvaardigen lief, 
9de HEER beschermt de vreemdelingen, 
wezen en weduwen steunt Hij, 
maar goddelozen richt Hij te gronde. 
 
10De HEER is koning tot in eeuwigheid, 
je God, Sion, van geslacht op geslacht. 
Halleluja! 

 

Tweede Schriftlezing: Jacobus 4:13 - 17 

 

13Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we 

zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ 14U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent 

immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. 15U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het 

wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ 16Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog 

trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. 17Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar 

handelt, dan zondigt hij. 

 

Wij zingen Lied 313:1 

1. Een rijke schat van wijsheid… 

 

Overweging n.a.v. Jacobus 4:15b: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ 
 
Wij zingen Gezang 488A:1,2,3,4  
(Nb organist met de melodie dus uit het ‘oude’ Liedboek!)  
1. Zolang er mensen zijn… 

2. Zolang de mensen woorden… 

3. Gij voedt de vogels… 

4. Gij zijt ons licht… 

 

Gebed  

 
Wij zingen Psalm 68:7 
 
7. God zij geprezen…  
 

Zegenbede 

 

 


